
Getuigen van (wie) Ik Ben 

Het is vandaag een bijzondere dag. We stonden vanochtend bij het Asterdplas 

om Simi te dopen. En net heeft Simi aan ons, waaronder aan vrienden en 

familie, getuigd waarom hij deze keuze gemaakt heeft. Hij heeft Gods liefde 

voor hem aanvaard en wil Hem de rest van zijn leven volgen. 

Uit ervaring weet ik hoe mooi dat moment is. Achter mij zien jullie een foto van 

het moment waarop ik getuigde waarom ik mij wilde laten dopen.  

Herkennen jullie me nog?:) Ik was toen 17 jaar.  

 

Wat mij raakte in het getuigenis van Simi was dat hij zo openlijk getuigde over 

zijn leven. Als buitenstaander is het makkelijk om een mening te hebben over 

een ander wanneer er ongezonde dingen gebeuren. Maar Jezus kijkt met 

andere ogen naar de mensen. Ik vind het mooi dat Simi gekozen heeft om zijn 

oude leven achter zich te laten en te kiezen om Jezus te volgen. 

Vandaag wil ik inzoomen op het getuigenis van een tollenaar. Een Joodse 

belastingontvanger. Hij werd in dezelfde adem genoemd met zondaars. Zijn 

vrienden waren de outcasts van de samenleving. Ze werden regelmatig 

nagekeken. Hij werd beoordeeld om wat hij deed. 

 

Op een dag was hij aan het werk, toen er iets bijzonders gebeurde:  

 

Mattheus 9:9 (NBV21) 

Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die 

Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. 

 

In alle 3 Synoptische evangeliën komen we dit verhaal tegen: 

 

Marcus 2:14 NBV21     

Toen Hij verderging zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten, en Hij 

zei tegen hem: ‘Volg Mij.’  Levi stond op en volgde Hem. 

 

Lucas 5:27-28 NBV21 

Daarna vertrok Hij en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij 

zei tegen hem: ‘Volg Mij!’ Levi stond op, liet alles achter en volgde Hem.  
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We zien 2 verschillende namen, maar het gaat over dezelfde persoon. 

In zijn oude leven als tollenaar werd hij Levi genoemd, maar in zijn nieuwe 

leven als evangelist / discipel / apostel werd hij met name bij zijn andere naam 

genoemd. (zie Lucas 6:15 en Marcus 3:18). 

 

Jezus wist wie hij was. Zijn naam betekent ‘geschenk van God’. Een prachtige 

naam. Jezus riep hem om wie hij was. Hij vond Matteüs waardevol om wie hij 

was, niet om wat hij gedaan had.  

Mattheus 9:9 (NBV21) 

Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die 

Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. 

We lezen er vrij snel overheen, maar dit is een bijzondere tekst. Jezus vroeg 

Matteüs om Hem te volgen. Met andere woorden: Jezus vroeg Matteüs om zijn 

leven als tollenaar op te geven en een nieuw leven te beginnen. Vermoedelijk 

reageerde Matteüs zo snel, omdat hij al eerder was getroffen door Jezus' 

openbare prediking. Blijkbaar zag hij iets bij Jezus, wat meer voldoening gaf dan 

zijn salaris als tollenaar.  

 

Mattheüs deed iets wat meer mensen zouden moeten doen. En dat is de 

mening van Jezus belangrijker achten dan wat mensen vinden. Ik denk dat als 

Mattheüs had geluisterd naar de opinie van mensen, dan zou hij Jezus niet 

gevolgd zijn. Wat moet een tollenaar nou met een Rabbi?! 

Uit deze tekst kun je opmaken dat Jezus mensen niet hokjes plaatst, zoals 

mensen zo snel doen. Hij roept ze eerder uit hun hokje om in vrijheid te leren 

leven. Ik geloof dat Jezus vandaag ook mensen roept.  

Mensen die opgesloten zitten in hun hokje. Die labels hebben gekregen van 

andere mensen om wat ze gedaan hebben. Als dat over jou gaat, dan zijn de 

woorden van Jezus ook voor jou bedoeld: ´Volg Mij`. 

Mattheüs besloot om zijn oude leven op te geven en een nieuw leven te starten 

samen met Jezus. Hij zou voortaan niet meer in dienst zijn van de Romeinse 

bezetter. Nee, hij koos voor de leerschool van Jezus. Hij koos voor een leven in 

de voetsporen van Jezus.  

 

Dat lijkt trouwens wel op wat we vandaag gevierd hebben met de doop. De 

doop symboliseert dat het oude leven wordt afgelegd en dat de dopeling kiest 
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voor een leven met Jezus. Dat is wel een feestje waard, toch (Simi)?:) Zo dacht 

Matteüs er ook over. Hij organiseerde een feest om te getuigen dat hij voortaan 

een nieuw leven zou leven.  

 

Mattheus 9:10-13 (NBV21) 

Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal 

tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd 

deelnamen. 

De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester 

met tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde 

mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.  Overdenk eens goed wat 

dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om 

rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ 

 

Mattheüs organiseerde een grote feestmaaltijd en nodigde zijn oude vrienden 

en collega’s uit voor het feest (zie Lucas 5:29) Het was een afscheidsfeest, 

omdat Matteüs het tolhuis en zijn oude vrienden ging verlaten. En vele 

tolbeambten en andere kennissen waren gekomen en lagen met hen aan. Jezus 

en Zijn leerlingen namen ook deel aan de maaltijd. Het was dus ook een soort 

introductiefeest😊 Ik stel me zo voor dat het een gezellige tijd was met een 

lekkere maaltijd. Samen eten was destijds een belangrijk symbool van eenheid 

en impliceert daarnaast volledige acceptatie.  

Heb je jouw vrienden al voorgesteld aan Jezus? Hoe vinden zij het dat je Jezus 

volgt?  

 

We zullen zometeen ook avondmaal vieren met elkaar.  We worden dan als het 

ware bij Jezus aan tafel uitgenodigd om maaltijd te vieren. We mogen vieren 

dat we volledig geliefd, aanvaard en vergeven zijn in Jezus. Hallelujah! 

Terug naar het verhaal. Mattheüs lag samen met zijn oude vrienden en zijn 

nieuwe Heer aan tafel. En er was geen sprake van veroordeling. Tenminste niet 

van Jezus. De veroordeling kwam van de Farizeeën, die niet uitgenodigd waren, 

maar buiten wel op de hoogte waren van de samenkomst. In hun ogen stond 

zonde gelijk aan ziek zijn. En met zieke mensen moet je niet omgaan, omdat je 

dan zelf besmet wordt. Tenminste, zo dachten de Farizeeën. Ze zagen zichzelf 

wél als gezond, rechtvaardig. Ze wilden dan ook graag weten waarom Jezus met 

tollenaar en zondaars at en wilden de discipelen in verlegenheid brengen. 
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‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ 

 

Ik vraag me af hoe de mensen over wie het ging naar dit gesprek luisterden. 

Misschien herken je de woorden van aanklacht in je eigen leven. Waarom ga je 

naar de kerk? Als de mensen om je heen zouden weten wat je allemaal 

verkeerd hebt gedaan, dan zou je vast niet welkom zijn.  

 

Maar luister naar de woorden van Jezus:  

Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.  Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’  

Wat zeggen deze woorden over de mensen binnen aan tafel, de Farizeeën 

buiten en over Jezus? 

Ik interpreteer de woorden van Jezus als: Jezus is de goede dokter en Hij is 

gekomen om de mensen die ziek zijn (lichamelijk en van zonde) te roepen. 

Mensen zoals Matteüs. Mensen zoals tollenaars en zondaars. Mensen zoals jij 

en ik.  

 

In alle evangeliën zie je steeds weer dat Jezus herstel, vergeving en liefde geeft 

aan iedereen die gelooft. Het goede nieuws is voor iedereen. Ik zou willen 

zeggen: het goede nieuws is juist voor de outcasts van deze wereld. En deze 

woorden van Jezus bevestigen dat. 

Jezus is de goede Dokter. Hij gaat en komt daar waar mensen vermoeid, belast, 

ziek zijn. Hij is niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden. (Johannes 

3:16-17) 

 

Dit feestmaal markeerde voor Matteüs het nieuwe begin dat hij maakte in zijn 

leven. Voortaan zou hij Jezus overal naartoe volgen. Hij zou bij de intieme kring 

rondom Jezus gaan horen. Hij zou met eigen ogen zien hoe Jezus het Koninkrijk 

van de hemel bekend maakte aan de wereld. Hij zou wonderen zien die 

getuigden dat Jezus de zoon van God is, de langverwachte Messias. 

 

Uiteindelijk zou Jezus aan zijn discipelen vragen wat de mensen over Hem 

zeiden en wie Hij volgens de discipelen was. 
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Matteüs 16: 13-19 (NBV21) 

Toen Jezus in  het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen:  

‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 

Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer 

anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: 

‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 

‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet 

door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de 

hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de 

poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels 

van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart 

zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de 

hemel ontbonden zijn.’ 

Het getuigenis van Matteüs is vergelijkbaar met de woorden van Petrus. Dat 

zien we terug aan hoe hij zijn evangelie heeft samengesteld. 

 

Wij mogen getuigen over wie we zijn in Christus. Maar we mogen ook getuigen 

over de Ik Ben. Over Jezus, over onze verlosser.  

 

Aan het eind van deze preek wil ik 5 punten laten zien die we mee naar huis 

mogen nemen vandaag: 

 

1. Wij mogen net als Matteüs Jezus volgen. Dat vraagt om een actieve houding. 

Dat vraagt om een leven in verbondenheid met Jezus. Hij wil mensen roepen. 

En hij wil dat ook door ons heen doen. 

 

2.  In die verbondenheid met Jezus zullen we genezing en herstel vinden bij de 

Goede Dokter. Je mag jezelf zijn bij Hem, ongeacht wat je gedaan hebt. 

 

3. Word wie God zegt wie jij bent (Geliefd, aanvaard, vergeven kind van God) 

God vraagt niet om als Matteüs te worden. Hij wil dat jij jouw volledige potentie 

zult bereiken. Hij heeft jou uniek gemaakt en jij bent een uniek instrument in 

Zijn hand 

 

4. Leef als een levend getuigenis voor anderen (Discipel anderen om Jezus ook 

te volgen). 
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Door het getuigenis van Matteus hebben vele vele mensen Jezus beter leren 

kennen. En vandaag zal de wereld Jezus beter leren kennen om het getuigenis 

dat jij zal geven. Onderwijs hen over het Koninkrijk van God, zoals God zich aan 

jou geopenbaard heeft 

 

5.  ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 

Deze vraag mag je zelf beantwoorden. Wie is Jezus voor jou? En ben je bereid 

om dat aan je vrienden en collega’s te vertellen? 

 

Samen Avondmaal vieren (Philip) 

 


